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Ballonvaart als eerbetoon

In 1783 bouwden de gebroeders Joseph en Etienne Montgolfier de allereerste
luchtballon. Frankrijk eert de broers door de luchtballon nog steeds een Mont-
golfiere te noemen. Vanuit het Montgolfier-museum te Annonay in de noordelij-
ke Ardéche is een ballonvaart het juiste eerbetoon aan deze luchtvaart pioniers.

“Nee, het is niet koud boven. We heb-
ben altijd de kachel aan en wind mee.”
Typische humor van een ballonpiloot
om zijn nerveuze passagiers op hun
gemak te stellen. Die kunnen wel een
steuntje in de rug gebruiken, want zo'n
ballon is plotseling erg groot als je er
dichthij staat, en dat mandje verdomd
klein. Als ook de branders nog getest
worden, lijkt het of er een raket wordt
gelanceerd. Ik moet even slikken. Zo'n
held ben ik niel, zeker niet op dit vroe-
ge uur. Ballonvaren doe je vroeg in de
ochtend of laat in de middag — midden
op de dag is er teveel thermiek met val-
winden, en daar houdt een ballon niet
van. [k ook niet.

Het wonder van de eeuw

De moderne luchtballon lijkt absoluut
niet meer op het papieren hetelucht-
zakje van Joseph en Etienne Montgol-
fier waarmee de eerste ballonvaarders
het moesten doen. Het is niet toevallig
dat de uitvinders zonen van een pa-
pierfabrikant waren. In hun woonplaats
Annonay, even ten zuiden van Lyon,
heb ik net een bezoek aan het Mont-
golfier museum gebracht en ik ben
flink onder de indruk.
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eerste weekend van juni een groot
luchtballonfeest in Annonay. Nu ik
zelf voor mijn luchtdoop sta, denk ik
onwillekeurig aan dat moment op 21
november 1783, toen een menigte van
ruim 400.000 mensen bij Parijs samen-
dromde om het ‘wonder van de eeuw’
mee te maken. Er was aangekondigd,
dat voor het eerst twee mensen een
luchtreis zouden maken, Vanwege het
verwachte noodlot waren er twee ter
dood veroordeelden aangewezen voor
de tocht. Toch waren de broers Mont-
golfier overtuigd van een goede afloop.
Op 4 juni van dat jaar was immers een
onbemancdle proefviucht naar wens ver-
lopen, en drie maanden later waren de
eerste levende wezens met succes per
ballon vervoerd: een eend, een haan en
een schaap. Een wat wonderlijke com-
binatie, en de beesten zullen elkaar
tijdens de vlucht ook verbaasd hebbhen
aangekeken (alleen de eend had geen
last van hoogtevrees).

Verbaasde uitroepen
De verbazing was groot, toen de beide
heren ballonvaarders verschenen. De
adellijke stand had duidelijk ingegre-
pen: stel je toch eens voor dat de viucht
een succes werd, en twee criminelen
de eer van de allereerste luchtreizi-
gers zouden krijgen! Dus traden twee
Parijse studenten van adel, Markies
d'Arlande en zijn maat Pilatre
de Rozier, naar voren die
de gok wel wilden
wagen. Na een
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afloop stegen ze op terwijl de menigte
verbaasd toekeek, Paarden steigerden,
koeien sloegen op de vliucht en angsti-
ge honden blaften wild naar het lang-
zaam slijgende gevaarte. Na een viucht
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van een klein hall uurtje landden de
twee adellijke jongeheren weer veilig
op aarde: een historische gebeurtenis
had zich voltrokken.

Overgewicht
“Instappen!” Ik schrik op uit mijn histo-
rische gedachten, We gaan vertrekken!
De piloot heeft met de leider van de
volgauto zojuist het laatste weerbericht
doorgenomen, en ik ben de laatste die
in het minuscule wilgenhouten mandje
stapt. Ik zie dat een fles prima cham-
pagne in de volgauto verdwijnt, In het
museum had ik gehoord dat na elke
ballonvaart een glas champagne wordt
seheven — een traditie die even oud is
als de ballonvaart zelf, toen de eerste
tocht in 1783 werd gesponsord door
een champagnemerk. “Moet die fles
niet mel ons mee?” vraag ik nog ver
baasd. “Ben je gek,” zegt de piloot. “Al-
lemaal extra gewicht. Alles wat teveel
weegt blijft in de auto of gaat straks
overboord.” Hij kijkt naar mijn iets te
overmatige gestalte, en heel even gaat
er een afschuwelijke gedachte door
mijn hoofd. Grijnzend grijpt de pi-
loot de handle van de gashrander, en
onder een brullend geloei stijgen we
langzaam op. Ach, denk ik, dat schaap
heeft het ook overleefd.




